
Een interview

Abeer verwelkomt je in het
Wereldrestaurant

Sinds 2016. Ik ben hier gekomen
met mijn man en mijn jongste zoon.
Mijn oudste zoon was hier al.
Ik ben geboren in Koeweit. In 1990
was het oorlog en ben ik met mijn
ouders naar Jordanië gevlucht. Ik
ben afgestudeerd op de
Hogeschool, ik deed Computer-
vaardigheden en Engels. Het was
financieel moeilijk en daarom kon ik
geen universiteit doen.  Ik heb als
secretaresse gewerkt. Ik ging naar
Syrië en daar ben ik getrouwd. 

Kun je iets over jezelf vertellen?
Hoe lang ben je al in Nederland? 

En wat doe je nu voor opleiding? 

Ik ben er heel blij mee. Het team, het zijn aardige mensen. Als
ik een vraag heb helpt iedereen mij met alles. En het is
dichtbij mijn huis. 

Hoe vind je je stage bij Warm Welkom?
Nu doe ik Sociaal Werk niveau 4
online. Mijn droom was en is om
aan de universiteit te studeren. Daar
ga ik nog steeds voor. Mijn man
heeft een hartoperatie gehad, 3 jaar
gelden, daarom wilde ik het online
doen want dan kan ik thuis zijn voor
hem. Het gaat nu beter met hem. 

Ik werk graag met
mensen en wil

sterker worden in
communicatie. 

Hoe kwam je bij Warm Welkom
terecht?
Ik woon hier 5 minuten vandaan. Ik
zag het toen ik naar de markt ging.
Ik kwam hier al vaker. 
Ik vroeg aan Marcelle: Mag ik
komen? Ze zei: je bent welkom!

Elke dinsdag en vrijdag organiseer ik samen met mijn
collega's Het Praatcafé en oefen ik Nederlands met mensen
die het willen leren. 
Elke eerste vrijdag van de maand organiseer ik met anderen
Het Wereldrestaurant. Met mensen van De Modestraat en
van Warm Welkom. Als er andere activiteiten zijn dan help ik
ook. Ik heb geholpen bij het Suikerfeest in De Tolhuistuin en
met Bevrijdingsdag.. Ik doe ook vaak mee met workshops,
zoals over omgaan met stress. Daar heb ik ook veel aan. 

Wat doe je bij je stage? 

Als ik een vraag heb helpt iedereen
mij met alles. 

Lees verder 



Ik ontvang gasten. Het is een kans
om nieuwe mensen te leren kennen
en nieuwe gerechten uit te
proberen. Er is een gezellige sfeer.
Een vriendin van mij komt ook
meestal. We zien elkaar niet vaak en
daarom is het fijn dat we elkaar daar
zien. Je leert andere mensen uit
andere culturen kennen. Elke
maand is er een ander thema,
bijvoorbeeld in mei eten we
Nederlandse gerechten. 

En wat doe je precies in het
Wereldrestaurant?

Ik ben heel gelukkig
met deze stageplek.

Je kunt samen Nederlands praten,
dat is belangrijk voor mij. En het
samenwerken, als team, dat is echt
leuk. Het zijn allemaal aardige
mensen. Fatima is een geweldig
persoon, ze is als een zus voor mij.
De mensen van Warm Welkom zijn
ook geweldig, Marcelle, Britt, ik ben
er heel blij mee. Ik ben heel
gelukkig met deze stageplek. 

Wat vind je leuk aan het werken bij
Het Wereldrestaurant? 

Elke eerste vrijdag van de maand verzorgen we samen met De Modestraat het Wereldrestaurant voor
en door de buurt. Enthousiaste buurtkoks maken heerlijke gerechten uit alle windstreken. Een avond
waar je ‘de wereld van Noord’ kunt proeven in een 3-gangen diner, je samen gezellig aan één lange
tafel eet en geniet van nieuwe ontmoetingen. 

Datum en tijd: Elke eerste vrijdag van de maand van 18 – 21 uur.
Prijs: De kosten zijn €21,50. Met Stadspas groene stip betaal je €2,50. Met Stadspas blauwe ruit en
voor kinderen jonger dan 12 zijn de kosten €12,50.
Opgeven: Geef je op via info@modestraat.org of bij Bakkie Noord in de Modestraat.
Locatie: Modestraat, Buikslotermeerplein 15-17 in Amsterdam Noord.

Over het Wereldrestaurant

Wil je meer weten over een stage of over vrijwilligerswerk bij Stichting Warm Welkom? 
Kijk op www.warmwelkomamsterdam.com. 


